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We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of iets met elkaar te delen. 

 

 

Over het gebed 
DV. dinsdag 18 april houden we als bijbelkring een avond over het gebed – precies zoals ook 

de leerlingen van Jezus ‘na acht dagen’ bijeenwaren, na Pasen…  

We gebruiken die avond het slot van het boekje van Niels de Jong over de psalmen.  

Hij schrijft: ‘Als je de psalmen leest of bidt, ontdek je daarin allerlei lessen over de omgang 

met God. Door die lessen toe te passen, groei je in een biddend leven.’ De Jong geeft vervol-

gens een toelichting bij wel 9 belangrijkste lessen van het gebed. ‘Voor deze lessen geldt dat 

het niet zozeer van belang is dat we ze weten, als wel dat we ze in praktijk brengen.’ 

Er verscheen ook van de Joodse hoogleraar Abraham Joshua Heschel in 1954 een prachtig 

boek over het gebed. Het heet In het licht van Zijn aangezicht. Het boek laat zich lezen alsof 

het gisteren en voor vandaag geschreven is. Lees maar even mee: 

“We zijn het vermogen om boven onszelf uit te stijgen aan het verspelen en we zijn al niet 

meer in staat om verder te kijken dan ons verstand groot is. Er is zo’n overvloed van het hier 

en nu, zo’n rijkdom aan gegevens en ideeën, dat onze geest zich in de wereld verloren heeft. 

Het werk van onze handen en het product van onze geest – dat is het enige waarop we 

durven vertrouwen. Alles wat daar achter ligt, beschouwen we als een hersenschim. De 

wereld bestaat voor ons uit instrumenten en gereedschappen, en de hoogste inzichten zijn 

slechts symbolisch. God is een naam, maar geen realiteit. We doen iets alleen als we er 

profijt van verwachten, en ook God dient vooral ter bevrediging van onze behoeften. (..) 

 God mag dan feitelijk voor de mens van geen belang zijn, de mens is voor Gód dan 

toch van groot belang. De enige manier om dat te ontdekken is het gebed. Want gebed is 

een wijze van leven en een wijze van zien. Het is de wereld zien in Gods licht. Bidden is een 

hoger niveau van leven bereiken; het is de wereld zien vanuit Gods gezichtspunt. In het 

gebed ontdekken we dat het er niet op aankomt een of ander symbool te hebben, maar een 

symbool te zijn, een uitdrukking van God te zijn. Waar het op aankomt is onze gedachten te 

heiligen, de tijd te heiligen, onze woorden en daden te wijden. De studie van het woord van 

God is een voorbeeld van de heiliging van gedachten. De sabbat is een voorbeeld van de 

heiliging van de tijd. Gebed is een voorbeeld van de heiliging van woorden. Het doen van de 

geboden is een voorbeeld van de heiliging van daden. 

 We hebben het vermogen om te bidden verloren, omdat wij het gevoel voor Zijn 

realiteit hebben verloren. Alles wat we doen, doen we door middel van symbolen: we leven 

door dingen, we denken in etiketten. Wat we doen is altijd ter wille van iets anders. Daarom 

is het belangrijk dat we aandacht schenken aan de rol en de betekenis ervan. God is van 

geen belang, als Hij niet van het hoogste belang is.” 
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Missionair 

De termijn van drie jaar pionieren voor dertigers liep in februari af en krijgt als zodanig geen 

vervolg. We kunnen terugkijken op een heel aantal fijne momenten en goede activiteiten, 

terwijl deze grotendeels plaatsvonden in een lastige corona-tijd. Onze betrokkenheid bij het 

missionair werk in Bussum krijgt nu echter een ander, breder vervolg. Er zal de komende tijd 

gewerkt worden aan de opzet van een cultureel jaarprogramma van PG Bussum. Allerlei 

activiteiten, bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende Voedselbankactie, kunnen daarin een 

plaats krijgen. Bovendien zal er gezocht worden naar meer mogelijkheden om ‘kerk met 

anderen’ te zijn. Zoals dat nu al gebeurt met de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, het Leger 

des Heils, de Bibliotheek, de zangcoach van Kinderen voor kinderen en GooiTV. 

Namens de Algemene Kerkenraad schrijft scriba Joke Koelewijn in Bussum Onderweg, 31 

maart 2023: “Op de AK-vergadering van 26 januari was de werkgroep Kerk voor Anderen te 

gast. De leden hebben de AK bijgepraat over de activiteiten van de werkgroep en nieuwe 

plannen gepresenteerd. Om het Bussumbrede missionaire werk ook in de toekomst te 

waarborgen, heeft de AK besloten dat ds. Leendert van der Sluijs tot eind van het jaar 

daarvoor wordt aangesteld voor 6 uur per week. Daarnaast blijft zijn aanstelling voor 6 uur 

per week voor het pastoraat in de geloofsgemeenschap Sion. Ds. Leendert schrijft zelf in 

Bussum Onderweg meer over zijn missionaire plannen.”  

We zijn de Algemene Kerkenraad dankbaar voor het vertrouwen en bidden met elkaar om 

de zegen van God voor het vervolgtraject. 

 

DV. 7 april Goede Vrijdag wordt de dienst gehouden in de Wilhelminakerk.  

Voorganger is ds. J. van der Meijden. 

De aanvang is om 19.30 uur. 

-------------------------------------

 

 

Hartelijk dank 

Ik wil allen hartelijk danken voor het 

liefdevolle meeleven met mij en ook met 

Ineke rond mijn operatie en de goede 

uitslag die ik mocht ontvangen. 

Dank voor jullie gebeden, telefoontjes, 

mailtjes, bloemen en kaarten. Het voelde 

als een warme deken. De Here God zij 

bovenal alle dank, lof en eer voor wat Hij 

voor ons heeft gedaan.  

Hartelijke groet, Jan en Ineke Mauritz 

 

 

 

De graankorrel 

 

De graankorrel 

valt 

valt 

in de aarde, 

zonder te 

vallen 

geen vrucht 

- maar door 

te vallen 

te sterven 

in de aarde, 

draagt hij 

veel vrucht. 

Hij valt 

voor de oogst.

 
 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl  

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

