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- verschijnt aan het begin van de maand -

We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier
elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen.

Om te overdenken

Psalm 19 is misschien wel de meest bijzondere psalm. De psalm is een en al lofprijzing op
Gods schepping en openbaring. De schepping spreekt een eigen taal en voert een eigen
gesprek! ‘De ene dag spreekt voortdurend tot de andere dag, en de ene nacht geeft kennis door
aan de andere.’ (vs.3) De dagen en de nachten doen dat ‘zonder woorden’ (vs.4). Maar er is
communicatie tussen de dagen en tussen de nachten, zegt de psalmdichter. Hoe komt hij erop?
Per openbaring! Je zou er niet opkomen, maar toen het hem inviel viel het hem op. De dichter
zegt ook: Kijk naar de zon, die is als een bruidegom (vs.6). ’s Morgens komt hij zijn tent uit,
hij wandelt van het ene uiteinde van de horizon tot het andere uiteinde, en hij verspreidt
vrolijk zijn licht, en ’s avonds — na een hele dag zijn licht laten schijnen — komt hij weer thuis,
legt hij zich te slapen bij zijn bruid. Welke taal spreken de zon en de dagen en de nachten? De
psalmdichter zegt: ze spreken de taal van de tora. Het is Bijbeltaal.

Die taal is anders dan onze burgertaal. Als burgers leren we niet zo denken en spreken. Wij
spreken over de dingen eerst in algemene termen en begrippen en daarna willen we het wel
hebben over dingen die wij bijzonder vinden. En als het over God gaat, praten we precies zo.
God moet wel het allerhoogste zijn wat je kunt denken, en ja het bijzondere is dat God in de
Bijbel een naam heeft. Dat lijkt wel te kloppen, maar dan is God nog altijd een god, weliswaar
de allerhoogste, maar een god naar ons beeld, naar onze voorstelling.

De Bijbeltaal is anders. God openbaart zich in dagen en nachten die met elkaar praten. Hij
openbaart zich in een zon die blij is als een bruidegom. Ja Hij is de Allerhoogste, maar dan als
Eén die met recht en reden het hoogste Woord voert. Hij is als de zon, één Die zich verheugt,
die blij is over de dingen van Zijn handen. God laat van zich horen en Hij laat zich graag zien.
Zo komen we de God van de Bijbel op het spoor. Hij is de Andere, de Bijzondere. Hij wil het
gesprek, en de dagen en de nachten luisteren ernaar. Elke dag is niet zomaar een dag, maar
een dag na wat gisteren gebeurde. De nieuwe dag is eigenlijk met gisteren in gesprek, en ja,
ook met mdrgen. Zouden wij als mensen ook vooral z6 bedoeld zijn? Wij hebben zelfs een
eigen spraak ervoor gekregen! Om in gesprek te zijn en in gesprek te blijven. Een gesprek dat
ook een fluistergesprek mag zijn, zoals de nachten met elkaar fluisteren, elkaar de geheimen
van het leven doorgeven als ware kennis, zegt psalm 19.

Ds. Leendert W. van der Sluijs

Onze jarigen in november

7 november: mw. W. Mauritz-Rink, Comeniuslaan 42B, 1412 GP Naarden

16 november: mw. R. Veen-Walda, Scheperweg 15, 1403 PP Bussum

Voor hen een hartelijke felicitatie en Gods zegen en nabijheid gewenst voor de toekomst.
>>
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Uit het dagboek van opperrabbijn Jacobs

Voor het Nieuw Israélietisch Weekblad houdt opperrabbijn Binyomin Jacobs een dagboek bij.
Hij schrijft deze week onder meer dit:

“Niet alles is kommer en kwel. Meerdere e-mails ontvang ik van goedwillende mensen die
allerlei voorstellen hebben hoe het Midden-Oosten conflict op te lossen en bovenal mij met
warme wensen en Bijbelcitaten weten te bemoedigen. Overigens was sjabbat een echte
sjabbat. Leuke mensen, gezongen, gelernd, elkaar gesteund door juist niet over door-de-week
te praten. De Joodse wet zegt dat het niet de bedoeling is om pats-boem sjabbat op vrijdag-
avond te beginnen. Op vrijdag, en deels al op donderdag, beginnen de voorbereidingen. (..)
Mijn voorbereiding was vrijdag jl. een gesprek met de ambassadeur van Duitsland. Een van
de gebruikelijke voorbereidingen voor sjabbat is een douche. Het gesprek met mijn vriend dr.
Cyrill Nunn, de Duitse ambassadeur, en vertegenwoordigers van Joods Nederland was voor
mij als een warme douche! Wat een betrokkenheid, wat een solidariteit! Ik herinner mij iets
van jaren en jaren geleden. In Westerbork werd een monument onthuld. Een oudere man komt
naar me toe en vraagt me in perfect Nederlands met een zwaar Duits accent of hij naast mij
mag plaatsnemen, want, zo legde hij uit, misschien voelt u zich bezwaard omdat ik de
ambassadeur ben van het land dat zes miljoen van uw geloofsgenoten heeft vermoord. Dr.
Citron, zo heette hij, en ik werden vrienden. Zonder gesprek is de kans op een oplossing van
welk probleem dan ook, een illusie.”

Diensten om 17.00 in november/dec., Spieghelkerk, Nwe °s Gravelandseweg 34, Bussum
zondag 12 november ds. A. van Duinen, Renswoude

zondag 19 november ds. D. van de Streek, Voorthuizen

zondag 26 november ds. L.W. van der Sluijs - herdenking overledenen

zondag 3 december= ds. J. van der Meijden, Bergambacht — dienst van voorbereiding op het HA
zondag 10 december ds. L.W. van der Sluijs — bediening en viering van het HA

*eerste Adventszondag

Zoals een trouwe moeder
haar kind’ren wil behoeden
voor nood, en in gevaren
haar kroost tracht te bewaren,

zo zal ook God Zijn kind’ren
beschermen, en verhind’ren
dat ’t kwade hen zou deren,
Hij zal het onheil keren.

Paul Gerhardt

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl
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