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- verschijnt aan het begin van de maand - 
 

We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen. 

 

 

Om te overdenken 

Vooraf aan Kerst zijn er vier Adventszondagen, we zouden niets van Kerst begrijpen als we 

ons er niet - wel bijna een maand lang - op voorbereiden. In de tijd van Advent moet de 

aartsengel Gabriël (‘de krachtige van God’) uit de hemel afdalen met de alles omkerende 

boodschap dat de profetieën van Maleachi en Jesaja nu dan in vervulling zullen gaan. De 

boodschap is een hemelbericht ‘om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken’, een 

volk dat voorbereid is op wat komen gaat…  

Wanneer er een kind wordt verwacht, worden er voorbereidingen getroffen. Maar wanneer hét 

Kind wordt verwacht, zullen de deuren gesloten zijn. Hij die Koning zal zijn, Hij is van kinds 

af aan een asielzoeker.  

Maar alle diensten in Advent zijn voorbereidingsdiensten, zondag 10 december is er één in het 

bijzonder. We gaan weer zingen: ‘Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?’ Eén 

moest wel ònder ons komen. Ons aller eenzaamste Knecht, een machteloze Koning met een 

doornenkroon en een kruis tot troon. 

Hem zullen we gedenken, totdat Hij komt met koninklijke glorie. Waar zou anders de redding 

van Israël en onze redding vandaan moeten komen? 

Ds. Leendert W. van der Sluijs 

 

Diensten van Sion om 17.00 uur in december/januari, in de Spieghelkerk aan de Nieuwe ’s 

Gravelandseweg 34 te Bussum 

zondag 3 december ds. J. van der Meijden, Bergambacht – eerste Adventszondag 

zondag 10 december ds. L.W. van der Sluijs – voorbereiding op het Heilig Avondmaal 

zondag 17 december ds. C. van Andel, Amsterdam – bediening en viering Heilig Avondmaal 

zondag 24 december, 10.30 uur(!) dr. W. Verboom, Harderwijk 

maandag 25 december, 16.00 uur, ds. L.W. van der Sluijs – Kerstviering 

zondag 31 december ds. H.F. Klok, Nijkerk – Oudejaarsdag 

zondag 7 januari 2024 ds. L.W. van der Sluijs – Nieuwjaarsontmoeting na de dienst 

 

Vanaf januari 2024 zal het beamerscherm in de kerk alleen in bijzondere diensten gebruikt worden. 

De liturgie vindt u steeds afgedrukt in de zondagsbrief. De uitzending van de dienst is wel met beeld. 
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Bericht van overlijden 

Op 28 november is ons geliefd gemeentelid Truus Mauritz-Veerman van ons heengegaan, in 

de leeftijd van 84 jaar, na een moedig gedragen ernstige ziekte. Boven haar rouwkaart staat 

het troostrijke psalmwoord ‘Maar de Heer zal uitkomst geven’ (Psalm 42:5). In het boekje 

‘Het beste deel komt nog’ schrijft Corrie ten Boom dat ze door het lijden dat ze meemaakte 

iets begreep van het lijden van Jezus, ‘en dat gaf me kracht. Toen kon ik het verdragen.’ 

Over-lijden is dan ‘over het lijden heengetild zijn’… Met woorden van Paulus: ‘Het lijden 

van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal 

worden.’ (Rom.8:18) Ook Truus wist zich gedragen en door haar Heiland gekend. 

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 2 december, rond 12.00 uur, op Begraafplaats 

Nieuw Valkeveen, Valkeveenselaan 58 in Naarden; na een dankdienst voor haar leven, om 

10.30 uur in de Spieghelkerk. 

We zullen Arie en de familie gedenken in onze gebeden. In het januarinummer van Sion 

Nieuws zal een in memoriam geplaatst worden. 

 

 

 

 

Adventstijd 

 

Tijd van groot verwachten. 

Tijd die de gedachten 

naar één punt toetrekt. 

Tijd van voorbereiden, 

tijd van sterk verbeiden, 

stil en uitgestrekt 

naar ’t licht 

en het schoonst bericht 

dat een mens op aard kan horen: 

‘Jezus is geboren!’ 

 

Tijd van nieuw verwachten. 

Tijd die de gedachten 

naar het eindpunt trekt. 

Tijd van wakend strijden, 

tijd van hunk’rend beiden, 

biddend uitgestrekt 

naar de komst, 

de wederkomst 

van Hem die naar ons gezocht heeft, 

en ten bruid gekocht heeft. 
 

 

Jo van Veen – Nusmeijer, uit: Een lied voor onderweg 
 

 

 

 

 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl 
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