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- verschijnt aan het begin van de maand - 
 

We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen. 

 

 

De 12 apostelen 

Kent u de namen van de 12 discipelen? Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Thomas, Judas – 

ja, dat zijn er al 6. De andere 6 zijn Nathanaël, Filippus, Mattheüs, Judas Thaddeüs, Simon de 

zeloot en Jakobus de kleine. Die zijn minder bekend, maar horen er ook echt bij. Alle 12 (naar 

het aantal stammen van Israël) zijn ze leerling van Jezus geworden, met de bedoeling apostel 

te worden, te worden uitgezonden ‘tot aan het uiterste van de aarde’. De boodschap dat het 

Koninkrijk van God aanstaande is, moet de wereld over! Met elkaar zouden ze Israël in de 

wereld gaan vertegenwoordigen. In het geval van Judas (Juda) is Matthias uitgezonden, één 

die, volgens Hand. 1:21, ook drie jaar lang de tijd met Jezus had meegemaakt, maar geheel op 

de achtergrond. Hij hoorde waarschijnlijk bij de kring van 70 discipelen. De naam Matthias 

betekent ‘geschenk van de Eeuwige’ en hij vertegenwoordigde Juda in de wereld zo op 

bijzondere wijze. 

Om ze alsnog alle 12 te leren kennen, wil ik de discipelen de komende tijd voor het voetlicht 

brengen. Zondagmorgen jl. heb ik voor de wijkgemeente Spieghelkerk over Nathanaël 

gepreekt. (Via de website is de dienst terug te kijken.) Jezus herkende in Nathanaël ‘een 

Israëliet in wie geen bedrog is’ (Joh.1:48). Ze delen in dezelfde verwachting, die van het 

Koninkrijk. Naar oude belofte te zitten onder de vijgenboom en de wijnstok in een oord van 

vrede, Nathanaël zag er naar uit, droomde erover als een kind. Overeenkomstig het woord van 

Mozes dat het land gegeven zal worden aan kinderen ‘die nog geen goed of kwaad kennen’ 

(Deut.1:39) – in wie geen bedrog is, alleen verlangen. 

Nathanaël als erbij geroepen discipel van Jezus, komen we in het evangelie opnieuw tegen in 

Johannes 21. Dan is het na Pasen. Hij die afkomstig was uit Kana (21:2), een dorp niet ver 

van Nazareth, hij is terug in zijn geboortestreek Galilea. Was hij als zoon van Thameüs een 

landbouwer, na Pasen gaat hij met Petrus en anderen vissen. Hoort ook hij de stem van de 

Opgestane: ‘Werp het net uit aan de andere zijde en u zult vinden!’ Ook hij gehoorzaamt en 

aan land gekomen telt hij mee: 153 grote vissen, naar het aantal soorten vissen die men in die 

tijd kende. Waar ook vandaan, zo heel veel meer mensen zouden leerling van Jezus worden! 

Nathanaël, hij is geschilderd door Rembrandt, Da Vinci, Michelangelo. Bij het Laatste 

Avondmaal als eerste is hij er een die de blik op Jezus houdt, en lacht. En meestal heeft hij 

een mes, niet als een wapen maar als een trofee, in zijn hand. Want de geschiedenis vertelt dat 

Nathanaël, als apostel in vooral Armenië, als martelaar is gestorven. Hij werd gruwelijk ter 

dood gebracht, na levend te zijn gevild. Het in vrede zitten onder de vijgenboom en de 

wijnstok gaat pas in vervulling als alle zwaarden en messen zijn omgesmeed tot ploegscharen 

en snoeimessen. Hoeveel lichamen zullen nog worden geschonden voordat Gods Koninkrijk 

komt? En zullen tot dan de littekens blijven? Zoals ook Jezus bij de komst in heerlijkheid 

herkénd zal worden aan de littekens in zijn handen en de wond in zijn zij? 

Ds. Leendert W. van der Sluijs 
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Diensten van Sion om 17.00 uur in januari/februari, in de Spieghelkerk aan de Nieuwe  

’s Gravelandseweg 34 te Bussum 

zondag 14 januari de heer A. Verstoep (Barneveld) 

zondag 21 januari ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) 

zondag 28 januari ds. E.J. Terpstra (Bunschoten) 

zondag 4 februari ds. L.W. van der Sluijs 

 

In memoriam Truida Pieternella Mauritz-Veerman 

Op 28 november 2023 is Truus Mauritz-Veerman van ons heengegaan, in de leeftijd van 84 

jaar, na een moedig gedragen ernstige ziekte. Boven haar rouwkaart staat het troostrijke 

psalmwoord ‘Maar de Heer zal uitkomst geven’ (Psalm 42:5). De begrafenis heeft plaats-

gevonden op 2 december 2023, op Begraafplaats Nieuw Valkeveen, Valkeveenselaan 58 in 

Naarden; na een dankdienst voor haar leven, in de Spieghelkerk. 

In het hospice te Huizen nam ze bewust afscheid. Ze wist dat ze ‘naar de Heere ging’, zo zei 

ze. En toen kon ze loslaten. Ze wist zich tijdens haar ziek-zijn telkens geholpen door Arie, 

zijn grote liefde en trouw van 58 jaar was haar houvast, maar bovenal wisten ze zich geholpen 

door God de Heere Zelf. Ze merkten het dagelijks: Hij laat ons niet los, Hij houdt vast, zoals 

Hij ook in alle achterliggende jaren heeft vastgehouden, ook toen het door het diepdonkere dal 

ging van het verlies van hun zoon Johan. 

Truus kwam uit een gezin van 5 meisjes en zij was de jongste. Ze ontmoette Arie en ze trouw-

den en hadden een heel gelukkig huwelijk. Ze had een ‘fijn leven’ zei ze altijd. Ze genoot van 

een sterke familieband. Daar hechtte ze aan. Ze hield in eigen persoon alles bij elkaar. De 

geboorte van Jan en Johan, maar ook later die van de kleinkinderen, zou onvergetelijk blijven. 

Op het allerlaatst mocht ze ook achterkleinkind Joëlle nog in de armen houden. Ze was bang 

dat dat niet meer zou kunnen, maar ook toen zorgde God.  

Truus genoot van samen weg en zag uit naar de zondagse kerkdiensten. Ze was destijds ook 

jarenlang lid van de vrouwenvereniging. Ze hield van zingen, samen zingen, dat deed ze 

misschien wel het allerliefst. De liturgie van haar dankdienst moest voor een groot gedeelte 

dezelfde zijn als die van Johan. Psalm 23 en het woord uit Johannes 10 over Jezus als de 

goede Herder, diezelfde Bijbelgedeelten, ze zijn tot rijke troost in leven en sterven. Truus 

wilde ervan getuigen, en zij die getuigen zullen eeuwig juichen!  

Moge haar gedachtenis voor Arie en voor Jan en Irina, met Aron en Jessica (en hun Joëlle) en 

met Daphna en Tom, steeds tot zegen zijn. Dat bidden we ook de familie toe, in het bijzonder 

Jan en Ineke Mauritz en Wil Mauritz. 

Ds. Leendert W. van der Sluijs 

 

Jarige 

Zaterdag 6 januari vierde Rieke Harder haar 90e verjaardag. Ze was zichtbaar opgetogen, in 

een grote kring van kinderen en kleinkinderen. We feliciteren haar, hier in Sion Nieuws, 

nogmaals namens ons allen. We wensen haar van harte Gods zegen, kracht en nabijheid. 

 

 

Bijbelkring 

De nog overige data van de Bijbelkring over het boek Openbaring in 2024 zijn (onder het 

voorbehoud van apostel Jakobus): 16-1, 20-2, 19-3, 16-4, 21-5 en 18-6.  

We komen van 20.00 – 22.00 uur samen in het Spieghelhuis. Leerzaam en gezellig. Zou u ook 

willen deelnemen, schroom niet, ook als u alleen wilt luisteren! 

Op 16 januari zijn we toe aan Openbaring 4. Hoofdstuk 7 van het boek ‘Het Meesterwerk van 

God’ van Henk Binnendijk biedt een goede inleiding. Hieronder een treffend citaat: 

 

“Over engelen ontfermt God zich niet, maar wel over mensen.  

Met mensen heeft Hij het hoogste voor.” 
 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl 

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

