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- verschijnt aan het begin van de maand - 
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen. 

 

Ter overweging - Filippus 

In het evangelie staat een opmerkelijk tussenzinnetje: 

‘(Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want 

Hij wist zelf wat Hij zou doen.)’ – Joh.6:6. ‘Hij’ is 

Jezus, maar wie is die ‘hem’? Dat is de discipel 

Filippus. Jezus ziet veel mensen naar zich toekomen 

en Hij zegt tegen Filippus: ‘Waar zullen we brood 

kopen, zodat deze kunnen eten?’ Het antwoord van 

Filippus is: ‘Ook als we voor tweehonderd penningen 

brood zouden kopen, is er voor hen niet genoeg, dan 

zou iedereen nog maar heel weinig kunnen krijgen.’ 

Eén penning was in die tijd het dagloon van een 

werknemer… Dus Filippus antwoordt met een 

overdrijving. Met tweehonderd daglonen zouden we 

nog te weinig hebben. Hij zegt eigenlijk: het is totaal 

onmogelijk. We schieten sowieso tekort. Filippus 

betwijfelt ten zeerste of al die mensen inderdaad 

gevoed kunnen worden.  
Apostel Filippus op een 18e eeuws schilderij 

Volgens kerkvader Clemens van Alexandrië was het ook Filippus die bij zijn roeping al 

aarzelde. In Matth. 8:21 staat: ‘Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe 

dat ik eerst mijn vader kan begraven.’ Hij vraagt om uitstel. Dat Jezus de Rabbi is, was voor 

hem niet genoeg… Kwam hij vertrouwen tekort? Ook in Johannes 14 komen we Filippus 

tegen. Daar zegt hij tegen Jezus: ‘Toon ons de Vader en het is ons genoeg.’ Met minder dan 

de daadwerkelijke aanwezigheid van God kan hij niet toe.  

           Filippus als discipel had misschien een beetje, wat we tegenwoordig noemen, een 

negatieve inslag. Het was nooit genoeg. Het moest anders. Mooi dat ook Filippus werd 

geroepen een leerling van Jezus te zijn. Hij moest leren aan Jezus genoeg te hebben. Mijn 

genade is voor u genoeg – dat moest Paulus leren. 

Wat zouden wij moeten leren? Misschien wel juist wat ‘vertrouwen’ betekent. En ook: wat 

het betekent dat Jezus de Immanuël is, God met ons. Als Jezus óns op de proef zou stellen, 

wat zou ons antwoord zijn? Jezus vraagt niet aan Filippus: Zullen we brood kopen, maar wáár 

zullen we brood kopen… Laat er brood zijn, ‘manna voor elk hart’ (zingt Sela). Waar is het 

brood dat we graag met iedereen willen delen? Jezus zou Zélf zulk brood zijn. Zijn leven zou 

letterlijk gedeeld worden, zodat zij die hongeren naar gerechtigheid verzadigd zullen worden. 

Hebben wij die honger? Honger naar de gerechtigheid van Jezus? In een wereld vol onrecht? 

Voor een hart vol ongerechtigheid?  

Filippus vraagt uiteindelijk (het is na het Laatste Avondmaal): Toon ons de Váder, en het is 

ons genoeg. Wat het antwoord van Jezus hierop is, hopen we a.s. zondag te vernemen… 

Ds. Leendert W. van der Sluijs  

mailto:lwvdsluijs@gmail.com


 

Diensten van Sion om 17.00 uur in februari/maart, in de Spieghelkerk aan de Nieuwe  

’s Gravelandseweg 34 te Bussum 

zondag 4 februari ds. L.W. van der Sluijs (herbevestiging ambtsdragers) 

zondag 11 februari ds. D. Wolters (Amsterdam) – eerste lijdenszondag 

zondag 18 februari ds. F. van den Bosch (Huizen) 

zondag 25 februari ds. J.S. Heutink (Katwijk aan Zee) 

zondag 3 maart ds. L. Plug (Barneveld) 

 

Herbevestiging ambtsdragers 

Aanstaande zondag, 4 februari, zullen de broeders Wim Blanken en Henk Nagel, resp. als 

ouderling en diaken, herbevestigd worden. We zijn dankbaar dat beiden zich tot hun ambt 

geroepen weten, ook voor een nieuwe termijn. We bidden om een gezegende dienst, voor hen 

en voor ons allen, tot lof en eer van God die de Eeuwiglevende is, wiens stem wordt ver-

nomen wanneer Hij spreekt tot ons hart. 

 

Jarigen 

In de maand februari hopen de volgende gemeenteleden te verjaren: 

Op 3 februari mw. N. Laan, Iepenlaan 410, 1406 RH Bussum; op 22 februari mw.  

A. Breevaart – Verspui, Van Tienhovenlaan 29, 1412 EB Naarden; en ook op 22 februari de 

heer A.A. van de Velde, Peppengouw 10, 1351 NA Almere; en op 24 februari mw. J.S. 

Bakker – Seegers, Boomkleverlaan 31, 1403 CA Bussum. 

We wensen een ieder van harte Gods nabijheid en zegen in het nieuwe levensjaar. Stuurt u 

een kaartje om te feliciteren? 

 

 

Bijbelkring 

De volgende data van de Bijbelkring over het boek Openbaring zijn (onder het voorbehoud 

van apostel Jakobus): 20-2, 19-3, 16-4, 21-5 en 18-6.  

Op 20 februari lezen we Openbaring 5. Hoofdstuk 8 van het boek ‘Het Meesterwerk van God’ 

van Henk Binnendijk biedt een goede inleiding.  

We komen van 20.00 – 22.00 uur samen in het Spieghelhuis, o.l.v. ds. Leendert van der Sluijs. 

Leerzaam en gezellig. Zou u ook willen deelnemen, schroom niet, ook als u alleen maar wilt 

luisteren! 

 

Voor een stil moment 

UITTOCHT 

 

Toen Farao het volk verbood te gaan, 

deelde een staf de wateren, en de stroom 

hield in. Droogvoets bereikten zij de zoom, 

het oeverriet der Schelfzee. – Zó ving aan 
de uittocht… 

Elke nanacht in de droom 

zie ik de wateren omgebogen staan. 

Wij wandelen verwonderd, hand in hand, 

en hoog boven de strook waarlangs wij gaan, 

hoog boven waterwand en waterwand, 

een strook van ruisen en een reppend slaan 

van vogelwieken… Trekvogels - hun baan 

recht boven ons, naar het beloofde land… 

 

Ida Gerhardt 
 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl 

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

