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- verschijnt aan het begin van de maand -
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier
elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen.

Ter overweging

Gij zijt het licht in mijn nacht

Wij gebruiken thuis wel twee dagboeken, een ’s morgens en een ’s avonds. ’s Morgens
gebruiken we het Dagteksten-boekje dat jaarlijks in 60 talen verspreid wordt en ’s avonds het
GZB-boekje. Onlangs kwamen we ’s morgens dit liedvers tegen:

Ik dank U, zonne van mijn leven,

dat Gij het licht zijt in mijn nacht,

dat Gij mij vrede hebt gegeven

en mij de vrijheid hebt gebracht.
Dank, Heer, dat Gij mijn hart verblijdt
en dat uw licht mij leidt.

Vooral de woorden ‘dat Gij het licht zijt in mijn nacht’ raakten me. Lezend bij mijn
lievelingsprofeet Zacharia (over kinderen weer onbekommerd spelend op de pleinen van
Jeruzalem, en dat het ten tijde van de avond licht zal zijn!) las ik ook weer zijn
nachtgezichten. Geen dromen, maar visioenen. Acht in totaal. Dat is zeven plus één. Zoals de
eerste dag van de week in Israél ook de achtste dag is, namelijk de dag na de zevende! Met
acht is er een nieuw begin, nadat de dingen zijn voltooid.

Het was in de nacht dat Zacharia zag. Juist toen hij eigenlijk niets kon zien, zag hij. De nacht
is het tegengestelde van de dag. Sinds God scheiding maakte tussen licht en duisternis.
Wanneer is de nieuwe dag begonnen? In Israél wordt gezegd: zodra je weer iets kunt zien, of
beter: zodra je in het morgenlicht het gezicht van de ander weer kunt zien. Dan is het weer
dag.

Op Golgotha werd het op klaarlichte dag nacht. Een nacht van drie uur lang. Toen Jezus de
bange klacht van Israél riep (uit Psalm 22) ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij
verlaten?’ toen lichtte Gods aangezicht over hem, en werd het weer dag...

Wat ziet Zacharia terwijl hij niets kan zien? In het holst van de nacht ziet hij allereerst een
Ruiter op een roodachtig paard die in een diep dal tussen mirtebomen staat, en achter hem
meerdere ruiters. En de Ruiter zegt: ‘We zijn heel het land doorgegaan.’ ‘Ja,” zeggen de
ruiters, ‘en heel het land zit neer en is stil.” — ‘Hoelang nog?’ vraagt de Ruiter aan God. Is er
niemand die zich naar God keert? Het antwoord uit de hemel is: ‘Als er niemand is, Ik toch
wel: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid.’

In de diepte van Gethsemané was er slechts één die bad. Hij werd verhoord. Barmhartigheid!
Ds. Leendert W. van der Sluijs
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Diensten van Sion vanaf 8 september t/m 6 oktober

in de Spieghelkerk aan de Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 te Bussum

zondag 8 september, 17.00 uur, ds. L.W. van der Sluijs (viering van het Heilig Avondmaal)
zondag 15 september, 17.00 uur, ds. G.J. van den Top ((Wedde)

zondag 22 september, 17.00 uur, ds. P. Molenaar (Barneveld)

zondag 29 september, 17.00 uur, ds. L.W. van der Sluijs (opening winterseizoen)

zondag 6 oktober, 10.30 uur, gezamenlijke diaconale dienst

zondag 6 oktober, 17.00 uur, ds. G. van Goch (Scherpenzeel)

Bedankt

Via deze weg willen wij u als kerkelijke gemeente, tot nu toe hartelijk danken voor het
meeleven en meebidden in de afgelopen periode.

We weten ons gedragen door uw en jullie persoonlijke gebeden en de voorbeden door diverse
voorgangers tijdens de erediensten.

Ook het ontvangen van bemoedigende kaartjes en/of bezoekjes van diverse gemeenteleden
heeft ons goed gedaan. Het is belangrijk om als kerkelijke gemeente naar elkaar om te kijken
en voor elkaar te bidden. Wij vragen u dan ook hiermee door te gaan voor de nog te
ontvangen chemokuren en de uiteindelijke stamceltransplantatie.

We wensen u en jullie Gods zegen toe en goede ontmoetingen met de voorgangers onder het
Woord tijdens de erediensten. Vanuit het Woord word je gezegend en bemoedigd.

Wim en Nellie Lustig

Bekering

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus,
tussen ons en den Vader, naar Uw Woord

mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.

Ik deed van alles wat gedaan kan worden,
het meest misdadige - en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit. het gedicht langs het klompenpad in
Langbroek waar de dichter woonde

En moeten ook de bloemen weer verdorren:

mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid.
Uit Uwe Hand ten tweeden maal geboren,

schrijd ik U uit het donker tegemoet.

- Gerrit Achterberg

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl
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