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- verschijnt aan het begin van de maand - 
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen. 

 

Ter overweging 

De vliegende vloek 

Tbc werd in de volksmond wel ‘de vliegende tering’ genoemd, omdat deze ziekte zich 

razendsnel kon verspreiden. De bacterie doet denken aan het coronavirus. Zacharia als profeet 

in Israël ziet in zijn zesde nachtgezicht - hij is er voor wakker gemaakt - een vliegende 

‘vloek’, als een boekrol. ‘Een vloek die over heel het land zal uitgaan’. Een vloek waaraan 

niet valt te ontkomen… (Zacharia 5:3) 

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu hield onlangs tijdens de Algemene Vergadering 

van de VN in New York een toespraak. Vooraf aan zijn toespraak verlieten diverse 

diplomaten uit protest tegen zijn regering de zaal.  

Netanyahu begon zijn toespraak met de verklaring dat Israël ‘niets dan vrede’ wil, en dat het 

land tegen zijn zin ‘in oorlog is, vechtend voor zijn leven’. De aanvallen in Gaza en Libanon, 

dat gesteund wordt door Iran, zijn ‘uit zelfverdediging’. Hamas en Hezbollah (NB. de naam 

Hezbollah betekent ‘partij van God’) willen Israël vernietigen, maar zullen niet winnen. 

Netanyahu hield daarbij bordjes omhoog met de teksten ‘de vloek’, verwijzend naar de 

invloed van Iran, en ‘de zegen’, waarmee hij stelde dat Israël deel zal uitmaken van een betere 

toekomst. 

De vliegende vloek die Zacharia ziet betreft niet een ander land, maar zijn eigen land. Ieder 

die steelt, zal weggevaagd worden, en een ieder die in naam van God een valse eed aflegt, die 

ook. ‘Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen, met zijn hout en zijn stenen.’ 

Overtreders van het 8e en het 9e gebod worden het hardst getroffen – dat is wat Zacharia ziet 

en hoort. Dus wie steelt en wie liegt. 

Waarom? Omdat de boekrol ‘vliegt’ is de afmeting voor iedereen te zien: twintig el lang en 

tien el breed, dus eens zo lang als breed. Omgerekend: zo’n tien bij vijf meter. Juist deze 

maten, niet toevallig! Het zijn de afmetingen van het Heilige in de tempel. De vloek komt 

naar de maat van het heiligdom…  

Wie steelt onthoudt de naaste namelijk de gave van Gód die hij of zij heeft gekregen. En wie 

liegt, een vals ‘getuigenis’ aflegt, Gods naam erbij aanroept, die brengt het kwaad (zoals in 

Genesis 3) opnieuw in de wereld, gaat het in iemands leven van kwaad tot erger. 

De vliegende vloek… Is er een ontkomen aan? In Openbaring 14 is er sprake van een 

vliegend Evangelie! Jezus stierf aan een vloekhout, om geheel en al een ieder tot zegen te 

zijn… Hij is zoon van Israël, Partijganger van God. 

Ds. Leendert W. van der Sluijs 
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Diensten van Sion in oktober/november  

zondag 6 oktober, 10.30 uur, gezamenlijke diaconale dienst (in de Wilhelminakerk) 

zondag 6 oktober, 17.00 uur, ds. G. van Goch (Scherpenzeel) 

zondag 13 oktober, 17.00 uur, ds. A.H. van Mourik (Kamperveen) 

zondag 20 oktober, 17.00 uur, ds. R.R. Eisinga (Katwijk aan Zee) 

zondag 27 oktober, 17.00 uur, ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) 

zondag 3 november, 17.00 uur, ds. L.W. van der Sluijs 

Jarige 

Op D.V. 16 oktober is Arie Mauritz (Huizermaatweg 47D, 1273 NA Huizen) jarig. We 

wensen hem van harte een goede gedenkdag toe en Gods nabijheid, goedheid en zegen in het 

nieuwe levensjaar.  

 

 

Gezamenlijke diaconale dienst 

Morgen 6 oktober om 10.30 uur is er in de Wilhelminakerk de jaarlijkse gezamenlijke 

diaconale dienst. Het nieuwe verre-naaste project is voor de stichting Hoop en Toekomst 

(voor een kind). Er is gebleken dat bij velen een vraag is gerezen over het project opvang van 

straatkinderen in Goma in Congo en het andere diaconale project van Cobilea in Moldavië. 

Wij hebben altijd twee projecten gehad, die in ieder geval buiten Nederland liggen. Sinds 

2018 ondersteunt de diaconie het project Kinderopvanghuis in Cobilea, wat wij samen met 

“Stichting Mensenkinderen” financieel ondersteunen. De u bekende Bram van Dijke was 

vorig jaar nog onze gast in de gezamenlijke dienst. Incidenteel wordt de collecte ook bestemd 

voor steun aan de bevolking. Moldavië, het armste land van Europa, gaat gebukt onder de 

toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Daarnaast hebben wij nog een tweede project voor een aantal jaren, wat ook door de diaconie 

uitgedragen wordt. Voorheen was de werkgroep “Verre Naaste” de promotor. Na de 

‘overname door de diaconie’ werd gestart met de drinkwatervoorziening in een ziekenhuis en 

cultureel centrum in Kenia. Dat project is afgerond en sinds januari van dit jaar, is gekozen 

voor het Project opvang straatkinderen in Goma, die een kans krijgen om herenigd te worden 

met hun ouders. Dit project wordt begeleid door de “Stichting Hoop & Toekomst voor een 

kind”. Lars en Anne Wolfswinkel verrichten daar namens de stichting veel goed werk. Dit 

jaar hebben wij gekozen om dit project onder uw aandacht te brengen, zodat u ook verbonden 

raakt met dit stukje diaconaat wat wij binnen de PG-Bussum willen uitstralen. Gezien de korte 

tijd, dat wij dit project hebben, is het goed om u hierover te informeren. 

Lars en Anne zijn zondag onze gast en zullen een presentatie verzorgen aan de hand van 

verhalen, dia’s en filmpjes. Ook kunt u na de dienst hen ontmoeten en vragen of opmerkingen 

met hen delen. Eveneens zijn er leuke spulletjes te koop, die in Congo gemaakt zijn. Wij 

vragen u wel cash te betalen. Pinnen is niet mogelijk. Ik hoop, dat we duidelijk hebben 

kunnen maken, dat het om twee verschillende diaconale projecten gaat. 

Komt allen zondag naar de gezamenlijke dienst in de Wilhelminakerk, waar alle drie de 

predikanten medewerking verlenen. U zult begrijpen, dat de 1e collecte bestemd is voor de 

opvang van straatkinderen in Goma. Namens de diaconie, 
Jaap Post 

 

Bijbelkring deze maand 

In het boek Openbaring lezen we verder op 15 oktober. We komen van 20.00 – 22.00 uur 

samen in het Spieghelhuis. Welkom! 

 

Gemeenteavond 

Op 29 oktober houden we een gemeenteavond, met het oog op Hervormingsdag, maar ook 

willen we met elkaar spreken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap Sion.  

Ds. Leendert van der Sluijs zal een inleiding houden over het thema ‘Waarom Protestant?’ 

Welkom om 19.30 uur in het Spieghelhuis. 

 
 

  Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl 

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

