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- verschijnt aan het begin van de maand - 
We verzorgen actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen. 

 
Os en ezel 

‘Een os kent zijn eigenaar en de ezel kent de kribbe van zijn meester.’ (Jesaja 1:3a)  

Onverstoorbaar afhankelijk zijn ze en ontroerend in hun trouw. Nee, het zijn niet de 

schranderste dieren. Maar ze geven tenminste blijk, hun eigenaar te kennen. De mensen 

vragen niet naar wie hen voedt en waartoe. Ze rennen maar door, naar nóg meer kennis, maar 

met steeds minder kennis, hoe die kennis te hanteren. En de regen wordt zuur en de druiven 

worden zuur, de bomen sterven en de dieren, maar nauwelijks een mens die het ziet, want we 

jakkeren door voor het brood op de plank en het boekje op de bank en we verloederen. 

Neem nu de os. Een beetje belachelijk is hij. Hij is alleen maar iets niet – hij is geen stier. 

Getekend gaat hij over de aarde. Straks zal hij sterven na een leven van dienen en weinig 

plezier. Maar heeft hij dan de koele ontvangst in Bethlehem goed gemaakt door een stal te 

warmen voor een timmermansvrouw in barensnood én voor haar kind? 

En neem de ezel. Hij is geen paard, dat edele dier, op alle pleinen ter wereld in brons op een 

voetstuk geplaatst. In het verhaal van God en mensen is niet de leeuw, maar de ezel de koning 

der dieren. Dier van de armen is hij, solidair met de minsten, in goede en kwade dagen. Als 

hij staat te dromen, aan de kant van de weg, onbeweeglijk, in zichzelf gekeerd, denkt hij aan 

de geboorte van de Zoon van David? Of denkt hij aan zijn dood, aan zijn intocht in Jeruzalem, 

gezeten op zijn rug..? Geen koning hoog te paard, nee, een dienende knecht. Meer een 

staljongen dan een vorst. Denkt de ezel daaraan? Of droomt hij van een verloste schepping als 

Davids Zoon, lang verwacht, terug zal keren en de duisternis voor altijd zal wijken van de 

eeuwenlange nacht? 

De ezel. Ooit mocht hij eenmaal per jaar mee naar de kerk. Voor de Ezeltjesmis. Dan mocht 

hij bij het priesterkoor staan, terwijl door de zangers het Gloria breder dan ooit werd 

uitgesponnen, met bijzondere nadruk op de laatste twee letters van dat woord… 

Ergens in Rome is een tekening ontdekt, gekrast in een muur, waarschijnlijk in de derde eeuw 

na Christus. Een spotprent is het, een cartoon met een kruis, en aan dat kruis een man met een 

ezelskop. Ervoor ligt iemand geknield, een zekere Alexamenos. En onder die tekening staat 

geschreven: Alexamenos aanbidt zijn God. 

De tekenaar heeft meer van God begrepen dan hij zelf zal hebben beseft. Want een God die 

afdaalt, die mensen helpt hun zware last te dragen, zo’n nederige God heeft eerder de trekken 

van een ezel dan van een hooghartiger schepsel. 
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De os en de ezel - schor wechamor in het Hebreeuws. Daar komt ons ‘schorriemorrie’ van. 

Tussen schorriemorrie wordt Jezus geboren. 

Het staldeurtje kraakte, de os loeide zacht. Als de dieren konden praten.., zei hij tegen de ezel: 

‘Moet je kijken wie we dáár hebben!’ Er kwamen herders binnen. Het schorriemorrie uit de 

wereld van de mensen. ‘Hoe hebben we het nù’, zei de ezel. ‘Zeg dat wel’, zeiden de herders 

en knielden neer bij de kribbe van het kind, de goede herder, die zijn volk kwam leiden naar 

grazige weiden. En die stervend tussen schorriemorrie een van hén beloofde dat hij nog heden 

met hem in het paradijs zou zijn. 

Ds. Leendert W. van der Sluijs 

 

Diensten van Sion, in december/begin januari - in de Spieghelkerk aan de Nieuwe ’s Grave-

landseweg 34 te Bussum 

zondag 1 december, 17.00 uur, ds. L.W. van der Sluijs (voorbereiding Heilig Avondmaal) 

zondag 8 december, 17.00 uur, ds. L.W. van der Sluijs (viering en bediening H. Avondmaal) 

zondag 15 december, 17.00 uur, ds. W.H.B. ten Voorde (Nunspeet) – 3e Adventszondag 

zondag 22 december, 17.00 uur, ds. H.F. Klok (Nijkerk) – 4e Adventszondag 

dinsdag 24 december, 22.00 uur, ds. L.W. van der Sluijs – kerstnachtdienst (Wilhelminakerk) 

woensdag 25 december, 16.00 uur, ds. L.W. van der Sluijs – kerstviering 

zondag 29 december, 17.00 uur, ds. C. van Andel (Amsterdam) 

dinsdag 31 december, 17.00 uur, ds. D. van de Streek (Voorthuizen) 

zondag 5 januari, 17.00 uur, ds. L.W. van der Sluijs – met nieuwjaarsontmoeting 

 

Opmerkelijk: Adventskalender geeft rust 

‘De onzekerheid in de wereld speelt een grote rol bij de populariteit van de adventskalender, 

zegt financieel psycholoog Anne Abbenes. Zij zag hetzelfde in het eerste coronajaar. 

"Adventskalenders waren toen enorm populair, nu weer. We hebben over weinig dingen om 

ons heen controle, zo'n adventskalender biedt dan zekerheid." Abbenes geeft financiële 

therapie en ziet dat cliënten vallen voor de kalenders. "Ook voor de luxe uitgaven, best 

frappant. Anderzijds is het pas een probleem als je daarna de vaste lasten niet kan betalen. Het 

kan ook helend werken, zo'n ritueel. Elke dag een vakje open geeft rust." 

Advent komt van adventus, 'komst' in het Latijn. De adventsperiode is dan ook van oudsher 

de christelijke periode waarin wordt toegeleefd naar de komst, de geboorte van Jezus, gevierd 

op 25 december. De adventskalender komt volgens Peter Jan Margry (Meertens Instituut) 

oorspronkelijk uit het 19e-eeuwse Duitsland. Toen bevatten de kalenders teksten uit de Bijbel 

of christelijke beeldiconen. 

"De kalender was in die tijd een manier om het kerstfeest inzichtelijker te maken voor 

kinderen. Daarvoor ontwikkelden ze in de 24 dagen voorafgaand aan kerst een kalender, zodat 

er elke dag bij werd stilgestaan." Dat heeft zich ontwikkeld en verspreid naar andere landen. 

Later bevatten de kalenders ook snoepgoed. "Tegenwoordig is het een universeel ding, 

passend bij het kerstfeest van nu, veel meer een algemeen familiefeest." 

Bron: NOS, 30 november 

 

 

Bijbelkring 

De eerstvolgende keer dat we bij elkaar komen in het Spieghelhuis is op dinsdag 10  

december om 20.00 uur. We lezen dan met elkaar Openbaring 13, over het getal 666, het  

getal van het beest… 

 
 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl 

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

