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- verschijnt aan het begin van de maand - 
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen. 

 

 

Ter overweging 

Ergernis  

Johannes de Doper was nog iets minder dan de minste in het Koninkrijk der hemelen (Matth. 

11:11). En hij ergert zich aan Jezus. Hij zit in de gevangenis en hij hoort ‘over de werken van 

Christus’, schrijft Mattheüs. Christus betekent Messias! Ja, Johannes is er vast van overtuigd 

dat Jezus de Langverwachte is. Maar hoe is de komst van de Messias te rijmen met zijn 

situatie? Daarom stuurt hij twee van zijn leerlingen (die het ook nog moeten leren) en die 

Jezus de vraag stellen: ‘Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander?’ Een vraag 

waarin ergernis doorklinkt. Als u het bent, waarom zit ik dan hier? Johannes twijfelt niet, hij 

ergert zich. 

Het antwoord van Jezus dat naar Johannes terugkomt is vol mededogen. ‘Ga heen en bericht 

Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen 

worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het 

Evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt.’ Jezus citeert Jesaja. 

Opmerkelijk is dat er in Jesaja 61 ook staat dat ‘gevangenen de vrijheid wordt teruggegeven’. 

En dat noemt Jezus niet… Dus ja, al dat andere gebeurt - en wat is het al veel! – maar het is 

toch nog niet alles. Soms juist dat niet wat je graag zou willen. Gelukkig de mens die zich dan 

niet ergert. 

Dat het nog niet alles is, dat hoort bij het Koninkrijk. Of dat ís het Koninkrijk. Bij Jesaja 

klinkt ook: ‘Wachter, hoe staat het met de nacht? – De wachter zei: De morgenstond is 

gekomen, maar nog is het nacht.’ (Jes. 21:11) Paulus schrijft: ‘De nacht is ver gevorderd en de 

dag is nabij gekomen.’ Het is de tijd van wakker worden, de tijd van de halfslaap. De tijd van 

kiezen tussen duisternis en licht. De tijd van Gods Koninkrijk! Straks zal God alles in allen 

zijn, maar dat is nog niet voor nu… 

Gelukkig wie zich er niet aan ergert dat veel van wat God belooft er nu nog niet is. Geloven is 

geloven als een kind. En een kind begrijpt nog lang niet alles, weet nog heel veel niet, maar 

geloven doet het al wel. 

Johannes is als profeet en heraut niet meer dan een riet in de wind, en minder dan een kind (en 

de prediker is zeker geen prins - ‘zij die kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de 

koningen’, zegt Jezus), en toch, toch is hij de grootste in Israël. Nu moeten wij zoals Johannes 

leven door geloof en nog niet door wat wij graag zien. Dát is voor ons nu het grootste… 
Gelukkig zijn we als we ons er niet aan ergeren, maar het toejuichen, blij als een kind. Eerst 

het Kind en dan het Koninkrijk. En eerst het Koninkrijk en dan pas de Koning in glorie. 

Ds. Leendert W. van der Sluijs 

mailto:lwvdsluijs@gmail.com


 

Diensten van Sion om 17.00 uur in februari/ begin maart 2025 

in de Spieghelkerk aan de Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 te Bussum 

zondag 2 februari, ds. L.W. van der Sluijs 

zondag 9 februari, ds. J. van der Meijden (Bergambacht) 

zondag 16 februari, ds. A. Visser (Harderwijk) 

zondag 23 februari, ds. G.J. Mantel (Woudenberg) 

zondag 2 maart, ds. L.W. van der Sluijs (VHA) 

 

Onze jarigen deze maand 

D.V. 22 februari zijn mw. A. Breevaart – Verspui en dhr. A.A. van de Velde jarig en op 24 

februari is mw. J.S. Bakker – Seegers jarig. We wensen hen een fijne verjaardag en Gods 

zegen in het nieuwe levensjaar. Dichteres Jacqueline van der Waals schreef het bekende lied 

‘Zegen ons Algoede’. De woorden van het eerste couplet geven we graag mee: ‘Zegen ons 

Algoede, neem ons in Uw hoede, en verhef Uw aangezicht, over ons en geef ons licht.’ 

 

 

  Programma 100 jarig bestaan Spieghelkerk 

zaterdag 1 februari 2025 – aanvang 20.00 uur 

 

Er wordt muziek gemaakt door ‘vrienden’ van de Spieghelkerk. Zo spelen natuurlijk de eigen 

organisten Jan Ballintijn en Klaas van Boggelen. De eerste wordt op speciale momenten 

bijgestaan door Greet Ballintijn op de piano, want uiteraard gaan we als publiek ook zingend 

de kerk uit!  

Daarnaast zijn er twee organisten die zeer regelmatig hun repertoire oefenen op ‘ons’ orgel 

en zij waren beiden in de gelegenheid tussen hun theater-tournees door om ook een 

muzikale bijdrage te leveren: Leo van Doeselaar en Ton Koopman.  

Hugo Doornhof zal met begeleiding van Jan twee stukken op trompet spelen. 

Heel blij zijn we ook met het feit dat dirigent Peter Steijlen nog een keer terug wilde komen 

om deze avond luister bij te zetten en dus zal ook het Spieghelkoor twee keer optreden. 

Ten slotte zijn er ook twee gemeenteleden (Tineke Bakker en Willem van Eeghen) die 

onderdeel zijn van een kwartet en zij hebben de andere drie leden bereid gevonden ook een 

steentje bij te dragen aan de avond.  

Leendert van der Sluijs en ik proberen al die muzikale momenten aan elkaar te praten door 

middel van poëzie.  

In de pauze koffie/thee en een extra lekker koekje en na het tweede deel een drankje en 

hapje. Om teleurstelling te voorkomen: voor de bitterballen werd het de snackbarhouder te 

laat ……., maar we hebben uiteraard andere hartigheden.  

Hopelijk tot ziens a.s. zaterdagavond. Welkom! 

Janny Sollman 

 

Bijbelkring deze maand 

In het boek Openbaring lezen we verder op 18 februari.  

We komen van 20.00 – 22.00 uur samen in het Spieghelhuis.  

Doet u (weer) mee? Welkom! 

 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl 

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

