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- verschijnt aan het begin van de maand - 
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen. 

 

 

Al wat welluidend is, bedenk dat 

Woorden van Paulus klinken ons als muziek in de oren: ‘Verder, broeders, ál wat waar is, ál 

wat eerbiedwaardig is, ál wat rechtvaardig is, ál wat zuiver is, ál wat lieflijk is, ál wat 

wellúídend is – als er een déúgd is, als iets lóf verdient, bedenk dat.’ (Filippenzen 4:8) 

’t Mag ook zo worden gelezen: ‘kortom, al wat welluidend is (…), bedenk dat!’  

 

Hoofdstuk 4 van de brief aan de Filippenzen vormt een slotakkoord. Aan het begin van de 

brief een intrada: ‘Hij die in u een goed werk begonnen is, zal het voltooien tot op de dag van 

Jezus Christus.’  

De Bijbel zèlf is vanaf het begin muziek: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De 

aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde 

over het water. God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was licht. God zag dat het licht goed 

was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de duisternis 

noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 

 

Genesis, Exodus: muziek. Leviticus, Numeri: muziek. Ze wil gehóórd worden. De profeten: 

muziek. Het is er nooit koekoek één zang. De evangeliën: muziek. Handelingen: muziek. De 

brieven: muziek! 

 

En ál wat welluidend is… bedenk dat. Zo wijd als de wereld is. Waar muziek ópklinkt. Pure 

muziek. – Zonder muziek is het stil, stil als de dood. Zelfs de valse tonen, de dissonanten, we 

zouden ze niet horen zonder muziek. Zelfs de geschiedenis heeft God als dirigent. De wereld 

begrijpt het wel. Daarom al die muziekfestivals, voor duizenden. Een groot verlangen 

doortrekt onze wereld, naar het ware, het goede, het schone, het zuivere. 

 

Onlangs las ik woorden van de dichter Rutger Kopland: ‘Tederheid is het antwoord op een 

vraag die niet gesteld is…’ En zo is het. Maar waarom het zo is? Naar zo’n woord als 

‘tederheid’ kunnen we eigenlijk alleen maar luisteren. Tederheid, een antwoord, op een vraag 

die niet gesteld is… 

Liefde is ook zo’n woord. Onvoorwaardelijke liefde. 

En vrede. Vrede die alle begrip te boven gaat. Ook een woord van Paulus. 

Het is volbracht: muziek in de nacht… 

 

‘Ik zal Israël zijn als de dauw’ (Hosea 14). Vraag niet naar het hoe of waarom. Ochtenddauw. 

Je ziet het, je ondergaat het eigenlijk. Ze is zoiets als tederheid. ‘Ik heb u lief met een eeuwige 

liefde.’ Muziek die stil maakt. 

 

Ds. Leendert W. van der Sluijs 
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Diensten van geloofsgemeenschap Sion t/m 5 oktober 2025, om 17.00 uur  

- in de Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 te Bussum 

zondag 14 september, ds. G.J. van den Top (Wedde) 

zondag 21 september, ds. L.W. van der Sluijs 

zondag 28 september, ds. J.S. Heutink (Katwijk aan Zee) 

zondag 5 oktober, ds. L.W. van der Sluijs 

 

 

In memoriam 

 

Anthonie Adriaan van de Velde 

22 februari 1942 – 3 juli 2025 

 

Anthon werd geboren in Hoek vlakbij Terneuzen. Hij was de oudste van 14 kinderen. Nog 

jong vond hij werk bij slagers in Sluiskil en Terneuzen. Hij behaalde zijn slagersvak-diploma 

en werd chef slager in Voorburg. Daar werd hij ook organist. Hij was toen al (in 1964) 

getrouwd met Martha en ze hadden twee zonen. Het gezin verhuisde naar Zoetermeer, waar 

zijn eerste vrouw in 1985 kwam te overlijden. Een groot verlies en gemis.  

Anthon ontmoette Margreet en zij trouwden in 1987. Ze woonden eerst in Amersfoort en later 

in Almere, daar deelden ze tot het laatst hun huwelijksgeluk. Door een val kwam hij echter in 

het ziekenhuis terecht. Hij werd geopereerd en zou naar een revalidatiecentrum gaan, maar 

vanwege plotselinge benauwdheid opgenomen op de hartbewaking, is hij in de avond van 3 

juli in de leeftijd van 83 jaar overleden.  

We zullen ons Anthon herinneren als een geliefd gemeentelid, hartelijk en zorgzaam. Een 

mens met een teer geloofsleven. En hij was een psalmenmens. Orgelspelen deed hij dan ook 

het allerliefste. Vele jaren was hij voor Sion één van onze organisten, totdat hij het vanwege 

zijn ogen niet meer kon. In de dankdienst voor zijn leven op 10 juli in de Spieghelkerk lazen 

we Psalm 25 en we luisterden naar de zo prachtige (en door Anthon zo geliefde) bewerking 

van Willem Hendrik Zwart, gespeeld door Jan Ballintijn. Zoals in het lied dat boven de kaart 

staat (Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart, daar in Zijn teer erbarmen, daar rust 

mijn ziel van smart) wordt in Psalm 25 ook gesproken over de ziel mogen opheffen tot God, 

met de belofte dat die ‘zal overnachten in het goede’. Nu bij de Algoede te zijn, het is het 

allerbeste!  

We bidden Margreet, kinderen en kleinkinderen, steeds toe de Schuilplaats van de Aller-

hoogste, de Schaduw van de Almachtige. Om nu al mee te zingen met de grote schaar’ van 

kinderen voor Gods troon! 

 

 

Bijbelkring 

Ook in het nieuwe seizoen komen we weer graag als Bijbelkring samen op dinsdagavonden. 

De eerste keer is op dinsdag 16 september, om 20.00 uur in het Spieghelhuis. We gaan met 

elkaar van voren af aan lezen, in Genesis dus. Welkom! 

Johan de Heer zangavond 

Reserveert u alvast in de agenda met potlood: waarschijnlijk op donderdag 30 oktober is er 

weer een Johan de Heer zangavond. Om al naar uit te kijken! 

 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl 

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

