Sion Nieuw
oktober 2025

een uitgave van de kerkenraadscommissie van de Geloofsgemeenschap Sion te Bussum

Wim Blanken, 0294-413866, wm.blanken@hetnet.nl
Jan Mauritz, 035-6932847, secretaris.sion@gmail.com
Henk Nagel, 035-6947347, henk50nagel@hotmail.com
ds. Leendert W. van der Sluijs, 033-2571914, Iwvdsluijs@gmail.com

- verschijnt aan het begin van de maand -
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier
elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen.

Stemwijzer

‘Het zaaien en aanmoedigen van wantrouwen is een van de meest verwerpelijke dingen. De
lucht waarin wij leven is zo vervuild door dit wantrouwen dat we er bijna aan onderdoor
gaan.” Dit schreef Dietrich Bonhoeffer in 1943 — een paar maanden later werd hij door de
nazi’s gearresteerd en twee jaar later ter dood gebracht.

Tegenover wantrouwen staat ver-trouwen. Vertrouwen noemt Bonhoeffer ‘een van de
grootste, zeldzaamste geschenken van het menselijk samenleven’. Vertrouwen verdien je niet,
vertrouwen ontvang je. Maar wie schenken we ons vertrouwen? In ieder geval schenken we
ons vertrouwen aan iemand die enigszins betrouwbaar is. Vertrouwen is altijd riskant,
risicovol, maar wanneer iemand betrouwbaar is, is vertrouwen ‘een vreugdevol aanvaard
risico’. Wantrouwen is iets heel anders. Wantrouwen is bij voorbaat iemand betrouwbaarheid
ontzeggen. Zoals vertrouwen een geschenk of een gift is, zo is wantrouwen een gif.
Wantrouwen maakt ziek. Wantrouwen is dodelijk.

In onze dagen moeten we opnieuw ‘door een laag van wantrouwen heenbreken, om een
vertrouwen te ervaren dat we eerder niet eens hebben vermoed’ (opnieuw met woorden van
Bonhoeffer). Vertrouwen als grenzeloos vertrouwen - kom er eens om. Je leven in de handen
van een ander leggen? Vertrouwen zonder wantrouwen dus?

Juist in de kerk mogen we ons daarin oefenen. Als we daar dit vertrouwen niet leren, waar dan
wel?

In deze maand oktober hebben we nog 4 zondagen vooraf aan 29 oktober. Om eens te meer
vertrouwen te leren en wantrouwen af te leren. Om te leren, dat wantrouwen afleren
moeilijker is dan grenzeloos vertrouwen.

Wie de makkelijke weg van het wantrouwen en het buitensluiten kiest, verdient niet gekozen
te worden. Wie de moeilijke maar vreugdevolle weg van het vertrouwen (en het inclusieve
denken) wenst te gaan, kunnen we gerust ons vertrouwen schenken.

Er is geen Bijbelser woord dan het woord ‘vertrouwen’. Hoe naief het ook klinkt, wie op God
vertrouwt zoals een kind op zijn vader, hoeft nergens bang voor te zijn. Wantrouwen wordt
door angst gevoed. Het is liefde die de angst verdrijft.

Ds. Leendert W. van der Sluijs
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Diensten van geloofsgemeenschap Sion t/m 2 november 2025,

om 17.00 uur in de Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 te Bussum
zondag 5 oktober, ds. L.W. van der Sluijs

zondag 12 oktober, ds. E.J. Terpstra (Bunschoten)

zondag 19 oktober, ds. C. van Andel (Amsterdam)

zondag 26 oktober, ds. R.R. Eisinga (Katwijk aan Zee)

zondag 2 november, ds. L.W. van der Sluijs

Opvanghuis voor straatkinderen in Congo
- een project opgezet door de stichting Hoop & Toekomst voor een Kind

Lars en Anne Wolfswinkel zetten zich, samen met hun team (zie onderstaande foto), in om de
levens van straatkinderen voorgoed te veranderen. Ze hebben in Congo het Tumaini (de naam
betekent hoop) Rehabilitatiehuis opgezet. Gedurende een jaar bieden ze aan 12 straatkinderen
opvang. In dat jaar wennen de kinderen weer aan een leven met structuur en laten ze het
straatleven volledig achter zich. Ze leren lezen en schrijven, ze werken met een psycholoog en
krijgen creatieve therapie.

Gedurende het jaarprogramma wordt contact gezocht met de families van de jongens en wordt
begonnen met het herstel van de relatie met de families. Na een jaar zijn de kinderen er dan
echt klaar voor: terug naar huis!

Een grote wens is de aankoop van een stuk grond van circa 1 hectare, zodat er uitgebreid kan
worden van opvang voor 12 straatkinderen naar opvang voor 35-40 kinderen. Er wordt dan
een groter opvanghuis gebouwd, alsmede klaslokalen, kantoor en bibliotheek. Er zijn
onderhandelingen gaande met de eigenaar van een stuk land dat geschikt gemaakt zal worden
om bovenstaande uit te kunnen voeren.

De diaconie van de PG Bussum ondersteunt gedurende drie jaar dit project.

Jarigen in oktober

D.V. 7 oktober is mw. [.F. Mauritz-Knevel (Oud Loosdrechtsedijk 19B, 1231 LN Loosdrecht)
jarig en op 16 oktober de heer A.N.P. Mauritz (Huizermaatweg 47D, 1273 NA Huizen). We
wensen hen alvast een fijne dag en van harte Gods hoede en zegen in het nieuwe levensjaar.

Bijbelkring

Ook in het nieuwe seizoen komen we weer graag als Bijbelkring samen op dinsdagavonden.
De tweede keer is op dinsdag 14 oktober, om 20.00 uur in het Spieghelhuis. We lezen met
elkaar van voren af aan, in Genesis dus. Welkom!

Johan de Heer zangavond

Reserveert u alvast in de agenda: op donderdag 30 oktober is er in de Spieghelkerk weer een
JOHAN DE HEER ZANGAVOND, georganiseerd door Sion.

Lars en Anne Wolfswinkel zullen op deze avond aanwezig zijn om iets te vertellen over hun
project in Congo (zie hierboven). De collecte zal ook voor dit doel bestemd zijn. Een avond
om al naar uit te kijken! Zegt het voort!

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl
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