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- verschijnt aan het begin van de maand - 
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen. 

 

 

Psalm 8 

Het staat er zo prachtig: ‘Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk 

fundament gelegd’, maar wat betekent het? Ik heb deze woorden altijd een beetje 

raadselachtig gevonden. Maar nu ik opa ben (ja, ’t is echt!), moet ik steeds aan deze woorden 

uit Psalm 8 denken. 

Eens een andere Bijbelvertaling erbij pakken, kan vaak helpen een Bijbelwoord te begrijpen. 

In de vertaling van Het Boek lees ik: ‘U hebt de kleine kinderen geleerd U volmaakt te 

prijzen. Hun voorbeeld zal uw vijanden en hen die op wraak zinnen, beschaamd doen staan en 

tot zwijgen brengen.’ 

Kleine kinderen, zuigelingen, als voorbeeld dus! Wat ze doen is God prijzen, met woorden of 

zonder woorden – volmaakt, zegt psalmdichter David. Hoe doen ze dat? Door anderen tot 

zwijgen te brengen! En zo is het precies. Zie je een baby, weet je als groot (maar toch klein) 

mens niets meer te zeggen. 

Bij Willem Barnard lees ik (in zijn serie Gepeins bij psalmen) dat Psalm 8 geen lofzang is, 

maar een tegenstem. In de tijd van toen: de maan was een godin en de sterren regeerden het 

lot van de mensen – nee, zegt en zingt de Psalm, God heeft aan maan en sterren niet meer dan 

een plááts gegeven. Stel andere vragen! Wat is de mens dat God zoveel om hem geeft? Zich 

zo om hem bekommert?  

Kijk de baby, zie de mens! Een plaats gegeven vlak onder God. Onder de engelen, zegt een 

vertaling, maar er staat: ‘elohim’, dat is het woord voor God. 

Aan de mens is werkelijk heel de schepping in beheer gegeven. De dieren op het droge, de 

vogels in de lucht, de vissen in de zee. Echt alles en overal! En zo is de Naam van God groot 

op heel de aarde: Ik-zal-er-zijn is die Naam, Ik zal er zijn door de mensen - als het moet door 

slechts één… 

In het Evangelie komen de woorden uit Psalm 8 ook voor. Jezus, als de ene mens, herinnert 

eraan als kinderen in de tempel ‘Hosanna, de Zoon van David’ roepen (Matth. 21:15). Hij 

zegt: ‘Hebt u nooit gelezen: Door de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U 

voor U lóf tot stand gebracht?’ De Zoon van David en de kinderen in de tempel horen samen. 

Een baby maakt al stil, brengt tot zwijgen, en brengt ook tot zingen! ‘Hoe heerlijk is Uw 

Naam op heel de aarde!’ 

Daarom staat Psalm 8 in het eerste deel van het Psalmenboek – te lezen bij Genesis. 

Ds. Leendert W. van der Sluijs 
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Diensten van geloofsgemeenschap Sion t/m 1 februari 2026,  

op zondag om 17.00 uur in de Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 te Bussum 

zondag 4 januari – ds. L.W. van der Sluijs (met nieuwjaarsontmoeting) 

zondag 11 januari – ds. F. van den Bosch (Huizen) 

zondag 18 januari – ds. J.S. Heutink (Katwijk aan Zee) 

zondag 25 januari – ds. H.J.P. de Pater (Nieuwegein) 

zondag 1 februari – ds. L.W. van der Sluijs 

 

 

Jarig 

Het duurt nog even, maar op D.V. 3 februari is mw. N. Laan jarig. Haar adres is Iepenlaan 

410, 1406 RH te Bussum. We wensen haar een fijne verjaardag toe en Gods zegen in het 

nieuwe levensjaar. 

Bijbelkring 

De volgende Bijbelkring staat gepland op dinsdag 20 januari, om 20.00 uur in het 

Spieghelhuis. We lezen met elkaar verder in Genesis 4. Weet u welkom! 

 

Organisten 

Om psalm 150 te kunnen zingen (laat zich ’t orgel overal) en natuurlijk niet alleen deze psalm 

– zijn we blij met onze organisten! We hebben afscheid genomen van Gert Sijl en 

verwelkomen als nieuwe organisten Jan van Doorn, Christina Kranenburg en Michael 

Verniers. We wensen hen veel speelvreugde toe en u als gemeente veel zangvreugde. 

De kerkenraadscommissie 

 

Uit een preek van Kaj Munk 
Kaj Munk, een Deense dichter en dominee, moest op 46-jarige leeftijd zijn verzet tegen 

nazisme en anti-semitisme met de dood bekopen. Hieronder een fragment van deze dominee 

uit een preek over Herodes (en tussen de regels door over H…). Hij hield deze preek in 1941 

op de zondag na nieuwjaarsdag: 

 

“Het Evangelie vertelt ons over Jozef, een van de onbekende soldaten in Gods leger hier op 

aarde, én het Evangelie vertelt ons ook iets over een van de generaals in het leger van de 

wereld. Herodes is een van die mannen, zijn naam krijgt een plaats in de wereldgeschiedenis, 

een van die mannen die de mensen groot noemen, hij is een van hen die daar de prijs voor 

willen betalen: stromen onschuldig bloed. 

(..) Zijn zwaard danst de dodendans tussen de burgerbevolking van Bethlehem, maar die ene 

die hij wilde treffen is al met een omweg op weg naar het veilige verre Land. Die keer 

kwamen zij elkaar nog niet tegen, de bloedhond en de Verlosser, want de eerste was te groot 

en de tweede te klein. Maar zij zúllen elkaar eens ontmoeten. Dan zal de gekroonde 

moordenaar ondergaan in de angsten die hij eertijds om zich heen in het leven riep. Och, wat 

zijn we goedhartige lieden wanneer we niet aan een hel geloven. Ja, er ís een hel. Er is een 

kwaad zo groot, dat alleen in de hel daar plaats voor is. 

- Maar de kleine kinderen zullen zich scharen om de Verlosser. Ze zullen nog een klein 

litteken hebben, daar waar het zwaard hen trof, maar ze zullen zeggen: ‘Het was goed, broer 

Jezus, dat wij ons leven voor U gaven, zodat Gij dan toch Uw grote werk kon aanvaarden en 

beginnen…’  

(..) De Schrift zegt ons dat er geen geboorte is zonder smart, en dat er in deze wereld zonder 

offer en pijn niets goeds zal zijn.” 

 

 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl 

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

