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- verschijnt aan het begin van de maand - 
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen. 

 
 

Verlamd en gered 

Zoals Johannes als evangelist zijn lezers direct aanspreekt (‘dit is geschreven opdat u gelooft 

dat Jezus de Christus is’ – Joh. 20:31), zo lijkt ook de evangelist Markus zijn lezers even heel 

direct aan te spreken. Halverwege het indrukwekkende gebeuren waarover hij vertelt, dat 

iemand door het dak van het huis van Jezus wordt neergelaten, schrijft hij: “Maar opdat u zult 

weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei Hij tegen de 

verlamde: ‘Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.’ (Markus 2:10) 

Meestal wordt er in de vertaling van dit vers gebruik gemaakt van haakjes, dan staat er: (zei 

Hij tegen de verlamde) en wordt het overige beschouwd als woorden van Jezus zelf.  

Toch is er veel voor te zeggen dat het Markus is die zegt: ‘Maar opdat u zult weten…’! 

Ook voor Markus was het allemaal zo nieuw wat Jezus deed en wat Jezus zei.  

Het gebeurde bij Jezus in huis. Er waren veel mensen. Ze stonden tot zelfs in de hal en bij de 

deur. Deze rabbi praatte en discussieerde niet zoals te doen gebruikelijk alleen met collega’s, 

nee, ‘Hij sprak het Woord tot hén’ (Markus 2:2). En nog meer mensen dan daar in huis 

pasten, willen erbij zijn. Zoals er ooit voor Jezus zelf geen plaats was in de volle herberg, zo 

is er geen ruimte voor wie te laat komt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Toch laten die 

laatsten het er niet bij zitten. Ze hebben een verlamde bij zich. Een die sowieso niet de eerste 

kon zijn, hij kon immers niet lopen. Maar ze hebben hem op zijn ligmat met z’n vieren tussen 

zich in en als ze niet meer binnen kunnen door de deur, dan maar door het dak, denken ze. En 

zo gedacht, zo gedaan.  

Ze breken het dak van het huis van Jezus open (ja, het is bij Jezus thuis! – Markus 2:1) en ze 

laten de man uit de hoogte zakken tot voor de voeten van Jezus. Een mensenzoon voor de 

Mensenzoon. Beide zonen weten van neerdaling. Vanouds staat geschreven: ‘En zie, er kwam 

met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon’ (Dan. 7:13). De verlamde ging 

dezelfde weg als Jezus. Of Jezus ging al de weg van de verlamde.  

Jezus ziet gelóóf en zegt dan: ‘Zoon, uw zonden zijn u vergeven!’ Zijn collega’s, bijbel-

geleerden (daar ook aanwezig), fronsen de wenkbrauwen. Jezus hoort ze denken: Zonden 

vergeven is toch iets wat alleen God kan doen? Maar dan stelt Jezus deze vraag: ‘Is vergeven 

worden makkelijker te geloven dan genezen worden?’ – Wat zou ons antwoord zijn? Zou het 

waar zijn dat Jezus ons eerst van ons verlammend verleden wil verlossen? Ja, daarvoor moet 

je bij Jezus in huis zijn (ook de kerk is zijn huis), om dan óók te horen: Sta op, ga nu naar je 

eigen huis… Met een nieuw hart, een nieuw gemoed, een nieuw leven! Dat is volgens Markus 

het beste bewijs dat Jezus als de Mensenzoon namens God sprak én handelde.  

Ds. Leendert W. van der Sluijs 
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Diensten van geloofsgemeenschap Sion t/m 1 maart 2026,  

op zondag om 17.00 uur in de Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 te Bussum 

zondag 8 februari – ds. E.J. Terpstra (Bunschoten) 

zondag 15 februari – ds. B. de Borst (Putten) 

zondag 22 februari – ds. L.W. van der Sluijs (voorbereiding HA) 

zondag 1 maart – ds. L.W. van der Sluijs (bediening en viering HA) 

 

Bijbelkring 

De volgende Bijbelkring staat gepland op dinsdag 17 februari, om 20.00 uur in het 

Spieghelhuis. We lezen met elkaar verder in Genesis 4 en 5. Van harte welkom. 

 

Johan de Heer zangavond 

Om alvast in de agenda te noteren: op donderdag 5 maart organiseren we in de 40-dagen tijd 

weer een Johan de Heerzangavond in de Spieghelkerk. Meer informatie volgt nog.  

Zegt het vast voort! 

 

Ronde Tafelgesprek: Vasten en de aarde - over bescheidenheid in een overvloedige wereld 

Vasten herinnert ons eraan dat de mens niet leeft van brood alleen. Vasten is een oefening in 

zelfbeheersing, afhankelijkheid en bescheidenheid. Tegelijkertijd is het een moment om stil te staan 

bij onze plaats binnen de schepping. In een tijd van overconsumptie én grenzen aan groei en 

grondstoffengebruik, krijgt deze oude oefening nieuwe urgentie. 

Hoe kan vasten ons helpen anders om te gaan met overvloed, schaarste en verantwoordelijkheid 

voor ons gemeenschappelijke huis, de aarde? En is zorgen voor de aarde niet hetzelfde als zorgen 

voor elkaar? 

Welkom bij het Ronde Tafelgesprek op donderdag 5 februari voor gezamenlijke reflectie op wat we 

vandaag concreet kunnen doen — individueel en als gemeenschap — om onze houding of gedrag als 

gelovige te vertalen naar duurzamer handelen. 

Deelnemers 

● Annet Betsalel, cultureel medewerker Joodse Gemeente Bussum – over de ethiek van tzoem 

(beperking) en tikoen olam (herstel van de wereld) 

● Abdulwahid van Bommel, voormalig moslimgeestelijk verzorger, schrijver en vertaler – over sawm 

(vasten) en taqwa (godsbesef) als weg naar evenwicht (al-mīzān) en rechtvaardigheid 

● Vader Shenouda, pastoor van de koptisch-orthodoxe Verenakerk in Bussum – over de ascetische 

traditie van de woestijnvaders en hun lofzang op de schepping 

● Pastoor Koppers, rooms-katholieke parochie Bussum en Naarden – over Laudato Si’, eenvoud, 

rentmeesterschap en de ecologische bekering waartoe paus Franciscus en zijn opvolger oproepen 

Gespreksleiding: ds. Leendert van der Sluijs 

Adres en tijd: De Sloep naast Maria-Koepelkerk, Brinklaan 42 te Bussum, van 19.30 – 21.30 uur 

 

Organisatie 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Groene Golf van de Protestantse 

gemeenten Bussum en Naarden. 

Aanmelden en kosten 

Hoewel aanmelding vooraf niet noodzakelijk is, stellen we dit wel op prijs. Liefst per e-

mail: groenegolf@pkn-naarden.nl Indien noodzakelijk per telefoon: 06-53774443 (Jan-Willem 

Henfling) of 06-31961763 (Wil de Vries-Kempes). 

Toegang is gratis. 

 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl 
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