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- verschijnt aan het begin van de maand -
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier
elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen.

Nachtelijk waken

In mijn Bijbel las ik opnieuw de vraag der vragen van Jezus aan zijn leerlingen: ‘Konden
jullie niet eens één uur met mij waken?’

Hij zo angstig, voor zijn gevangenneming, zij zo slaperig. Een rabbi die teleurgesteld is in zijn
volgelingen. Het is nacht en tot drie keer toe hoopt hij dat ze met hem wakker willen blijven.
Hij vindt ze slapend. Ze zijn ‘door vermoeidheid overmand’, schrijft Matteiis, in dan al
hoofdstuk 26 van zijn evangelie.

Je denkt wat heeft ze zo uitgeput? Ze droomden over een gouden toekomst met Jezus. Hun
meester zou de messias zijn. Maar bleef het voor hun gevoel steken in woorden en nog eens
woorden, parabels? Eén van de leerlingen sliep niet. Judas zou Jezus nog één keer kussen,
groeten. ‘Gegroet, rabbi!” De verraderskus is een afscheidskus. Of de afscheidskus is een
verraderskus.

Nu ik midden in de nacht ben opgestaan, te weten om 3:00 uur, wil ik precies één uur lang
waken. Waarom? Heb ik medelijden met Jezus? Zoiets moet het wel zijn. Wat is er droeviger
dan je verlaten voelen in de nacht? En in niet zomaar een nacht, maar in je laatste? Blaise
Pascal schrijft in zijn Pensées dat Christus in lijden is tot aan het einde van de wereld. Hij
sterft niet zolang wij slapen. Zijn waken is eindeloos.

Het zo oude Getijdenboek van Geert Grote opgezocht, bid ik dit nachtgebed: Mijn ziel heeft U
begeerd in de nacht, en in mijn geest, in het binnenste van mijn hart, heb ik vroeg in de
morgen gewaakt tot U. O allerklaarste eeuwige Wijsheid, ik bid U, dat uw zo begeerde
tegenwoordigheid moge verdrijven alle vreemde dingen uit mijn hart, en dat uw genade moge
doorstromen de binnenste kamer van mijn hart, en krachtig ontsteken in uw liefde. O
allerzoetste Heer Jezus Christus, nu sta ik op tot U in de dageraad, en groet U vanuit het
diepste verlangen van mijn hart.’

3:58. Er resteren nog enkele minuten. Er zijn geen woorden voor dit laatste. Jezus kijkt mij
aan. Ik kijk hem in de ogen. Er wordt niets gezegd. Hij knikt. Ik knik ook. Hij aanvaardt. Ik
ook. De klok slaat 4:00. Nog is het nacht. Er is geen lied. De stilte zingt. Nu pas is het waken
begonnen. Ontwaken.

In mijn Bijbel staan de oude woorden te branden: ‘Sta op, laten we gaan, hij die mij uitlevert,
is nu vlakbij.” Ook daarna stilte.

Op weg gaan. Door de rest van de nacht. Voetje voor voetje, geen ferme stap. Aarzelend,
zoekend, biddend, wakend. In dat donker een lichtend kruis.

Ds. Leendert W. van der Sluijs
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Diensten van geloofsgemeenschap Sion t/m 5 april 2026, op zondag om 17.00 uur
in de Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 te Bussum

zondag 1 maart —ds. L.W. van der Sluijs (bediening en viering HA)

zondag 8 maart — ds. R.R. Eisinga (Katwijk aan Zee)

zondag 15 maart — ds. D. van de Streek (Voorthuizen)

zondag 22 maart — ds. G.J. Mantel (Woudenberg)

zondag 29 maart — ds. H.J.P. de Pater (Nieuwegein)

vrijdag 3 april, om 19.30 uur — ds. J. van der Meijden (Rijssen) — Goede Vrijdag
zondag 5 april —ds. L.W. van der Sluijs — Eerste Paasdag

Dank!

Beste gemeenteleden,

Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen, de lieve kaarten en
telefoontjes.

Dit heeft ons goedgedaan.

Ik mocht inmiddels weer thuiskomen.

Hoe het verder zal gaan, is nog afwachten.

Maar wij mogen vertrouwen hebben in God onze Vader.

Hartelijke groeten,

Jan en Janny de Hertog

Bijbelkring
De volgende Bijbelkring zal worden gehouden op D.V. dinsdag 17 maart, om 20.00 uur in het
Spieghelhuis. We lezen met elkaar verder in Genesis 6 t/m 9. Van harte welkom!

Johan de Heer zangavond in de veertigdagentijd

Donderdag 5 maart a.s. is er weer de Johan de Heer zangavond in de Spieghelkerk!

Het programma volgt de 7-delige middeleeuwse meditatie van Arnulf van Leuven over de
lijdende Christus (zijn voeten, handen, knieén, zijde, hart, mond en hoofd).

De samenzang zal worden begeleid door Jan en Greet Ballintijn, organisten van de
Spieghelkerk. De avond o.l.v. ds. Van der Sluijs wordt georganiseerd door onze geloofs-
gemeenschap Sion en begint om 20.00 uur.

De toegang is vrij, er zal een collecte worden gehouden. Wie van zingen houdt met mond en
hart: Welkom!

JOHAN DE HEER ZANGAVOND
IN DE VEERTIGDAGENTIJD
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Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl
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