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- verschijnt aan het begin van de maand -
We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier
elkaar een handreiking te kunnen doen, of gemeentenieuws met elkaar te delen.

4 MEI

Juist toen hij wilde zeggen:

‘maar iedereen verschaft zich toch
problemen, net niet te groot om overheen
te kijken naar een onbereikbaar,
beter leven’

vielen de stille minuten.

Motoren werden afgezet,
kerkklokken hielden op

en vogels, zwermen spreeuwen
suizelden over het plein.

Wind schraapte de hoeken,
markiezen flapperden, scharnieren
kraakten en piepten.

En in de lege lucht

knalden de vlaggen als zwepen.

De Joodse Judith Herzberg legt in dit gedicht de vinger op de zere plek. Wanneer wij op 4 mei
de doden van 1940-1945 herdenken, hoe staan wij nu zelf in het leven? Hoe kijken wij naar de
verschrikking van de Tweede Wereldoorlog? Ging het om overwinning van ‘problemen’?
Problemen zijn er om op te lossen, denken we, en om er van te leren. En als er geen
problemen zijn, dan maken we ze wel. Het voelt zo goed een held te kunnen zijn, iemand die
elk probleem weet te overwinnen. Was de Holocaust slechts verlangen naar heldendom? Een
heldendom dat uiteindelijk ten onder ging? De Joodse filosofe Hannah Arendt noemt het de
‘banaliteit van het kwaad’. Het was banaal, het ging uiteindelijk nergens om. Het was kwaad
om het kwaad. Duivels. Demonisch. Het is de duivel die ons wil doen geloven dat er - om het
even wat - iets door ons moet worden ‘opgelost’ voor een ‘beter’ leven. Trap er niet in. We
zullen herdenken om niet opnieuw tot dit kwaad te vervallen. Apostel Paulus schrijft dat wij
strijd voeren tegen ‘de machten, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse
gewesten’. Hij roept op ons daarom te ‘omgorden met de waarheid’, ons te ‘bekleden met het
harnas van de gerechtigheid’, onze voeten ‘te schoeien op de leest van de vrede’, met ‘het
schild van het geloof” en ‘de helm van de hoop’ en het Woord van God als ‘zwaard van de
Geest’. Alleen de strijd van het geloof is een goede strijd.

Ds. Leendert W. van der Sluijs



mailto:lwvdsluijs@gmail.com

Diensten van geloofsgemeenschap Sion t/m 7 juni 2026, op zondag om 17.00 uur
in de Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34 te Bussum

zondag 3 mei — dhr. A. Verstoep (Barneveld)

zondag 10 mei — ds. P. Zeedijk (Veenendaal)

zondag 17 mei — ds. T. Jacobs (Leiden)

zondag 24 mei — ds. L.W. van der Sluijs — Eerste Pinksterdag

zondag 31 mei — dr. H.A. Post (Veenendaal)

zondag 7 juni —ds. G.J. van den Top (Wedde) — voorbereiding Heilig Avondmaal

Jarigen in mei

D.V. 13 mei zijn mw. G.J. Blanken-Aarsen (Mater Zwaeneiland 9, 1382 MD Weesp) en
mw. M.M.A. Raven (Iepenlaan 354, A411, 1406 RG Bussum) jarig. We wensen hen van
harte een fijne verjaardag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Welkom
We heten Jan Grootenhuis (Gooiberg 29, 1406 SM Bussum) hartelijk welkom als nieuw lid
van onze gemeente. We bidden hem Gods zegen toe in ons midden!

Bijbelkring

De volgende bijbelkring zal worden gehouden op D.V. dinsdag 19 mei, om 20.00 uur in het
Spieghelhuis. We lezen verder in Genesis 12, over de roeping van Abram. Weet u welkom
om met elkaar bijbellezend te leren.

Leestip

Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft als logo een enkele roos met rondom
prikkeldraad, een tekening van gevangene Jacques Kopinsky. In het midden van Kamp
Amersfoort was de ‘rozentuin’ de beruchte strafplek. Er was geen roos te bekennen, slechts
een stuk zand omheind door prikkeldraad. Tussen de punten kon zich echter de roos
aftekenen... Theun de Vries (bekend van zijn roman over verzetstrijdster Hannie Schaft Het
meisje met het rode haar) schrijft herhaaldelijk over deze ‘tuin’, hij zat zelf in het kamp
gevangen. Zijn personages weten er hun menselijke waardigheid te behouden. ‘Musicus
Ebbo Hartman rijst tegen het prikkeldraadraster, een gewillig en zwijgend slachtoffer. Hij
draait zich om bij mijn nadering en noemt mijn naam.” Het noemen van namen, is dat het
laatste wat blijft? Zoals monnik Bernard van Cluny in de 12e eeuw al wist: ‘De roos blijft
bestaan als naam..., alleen namen houden we over.” Dat geldt helaas ook voor de naam van
Josef Kotalla, de beul van Amersfoort.

In de poézie van Theun de Vries is er de

‘grijze haat

schimmelend op eens ieders eenzaamheid —

wat wil die kou die langs de ruggen glijdt?

De zon ontkwam buiten het prikkeldraad.’

De haat is grijs, oud, en de kou kan het niet winnen van de zon. Schrijven tegen het
vergeten, wordt dit door Hans van Stralen genoemd. Haat ontmoeten en weten (en niet
vergeten) dat hij oud is en dus voorbij gaat. En tegen de kou de zon... Van Stralen spoort in
het werk van De Vries over het kamp vooral de medemenselijkheid op, als een medicijn
tegen de ellende. Gevangenen hebben een onderlinge band en vertellen elkaar
levensgeschiedenissen.

N.a.v. Hans van Stralen, Schrijven tegen het vergeten. Literaire teksten rond Kamp
Amersfoort, Gompel&Svacina 2026, 184 blz., € 24,-

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl
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